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     Lieve familie en vrienden, 
     We hebben onze opdracht in Chili 
volbracht. Zoals we al schreven, hebben 
we op de laatste vrijdag van het jaar 
de derde stok in het meest zuidelijke 
stadje op aarde geplant. Hoewel we dit 
met een klein groepje gedaan hebben , 
waren er drie gemeenten in Ukika 
vertegenwoordigd. De voorganger van 
de gemeente van de Marine had zijn 
zoon gestuurd, omdat hij zelf niet in 
opspraak wilde komen vanwege de 
relatie met Israël. We mochten geen 
Israël vlag gebruiken, maar omdat het 
regende moesten we onze paraplu’s 
opsteken. De Heer gebruikte de regen 
om toch het belang van de relatie met 
Israël te laten zien. We lieten de “tzit 
tzit” achter om te bevestigen dat Gods 
boodschap (Torah - Evangelie) ook dit 
deel van de wereld bereikt heeft. 
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              (Hand.1:8) 
Y hasta lo último de la tierra…….                   
 Tot het uiterste der aarde…… 

REIZIGERS ......  PAGINA 2 

 

PUERTO WILLIAMS, UKIKA EN PUERTO TORO 
            zijn de meest zuidelijke plaatsen op aarde die we  
                            bezocht hebben. Er is een zogenaamde 
                          ”drijvende” gemeente van de Marine en 
                              Pastor Felipe leidt een kleine Pinkster 
                          Gemeente. Ben en Monica hebben jaren 
                      geleden in Ukika de Yagan bereikt met het 
                       Evangelie. Puerto Toro is de laatste plaats 
                                         op het zuidelijk halfrond, zoals 
h                                                          het bordje aangeeft. 

Deze plaatsen zijn alleen bereikbaar per 
boot, of in deze tijd per klein vliegtuigje en in 
noodgevallen per helikopter. Dit werd ook weergegeven 
in het kerkje in Puerto Toro, waar Jezus in een bootje 
Chili bereikt. De meeste plaatsen in Chili zijn bereikt 
door de Katholieke Kerk, maar zelfs in de kleinste plaatsjes 
vind je nu ook verschillende andere gemeenten.  
 

Hoewel we de derde stok in Ukika 
geplant hebben, hadden we toch de 
gelegenheid om met de ferry naar 
Puerto Toro te reizen. Een keer in  
de maand brengt de ferry nieuwe 
voorraad en brandhout. Ook het 
afval wordt opgehaald. Hoewel er 
auto’s kunnen rijden in de omgeving 
van het plaatsje zelf, kunnen ze er 
niet gerepareerd worden. Er zijn geen 
winkels, maar wel een school voor de acht leerlingen, die 
wonen in een plaats met twintig huizen. 
 

Wij hebben ook daar de tallit uitgestrekt om te bevestigen 
Dat de gelovigen van Puerto Toro eveneens betrokken zijn 
in het plan van God. 
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Het Geestelijk Klimaat 

REIZIGERS ......  PAGINA 3 

 

Zoals het weer in het zuiden van Chili, was ook het geestelijk klimaat. Wisselvallig, grillig met vaak 
harde wind en donkere wolken. Hoewel het zomer was, sneeuwde het af en toe in de heuvels. We 
waren hier in het seizoen van het licht, maar in tegenstelling tot Canada, was het hier vaak duister. 
Ook geestelijk was dit het seizoen van het licht. Maar ook dat werd op verschillende wijzen gevierd. 
De Kerstman kwam in een brandweerauto met de ferry in Puerto Williams aan, en wij konden er 
niet onderuit met hem op de foto te gaan. In het centrum van het stadje stond een Kerststal, die 
sommigen aan de geboorte van Jezus herinnerden, maar kerstbomen en cadeautjes waren veel 
belangrijker. Wij lieten ons licht schijnen tijdens Chanukah en proclameerden verschillende teksten 
over licht in de Bijbel. Niemand was zich bewust van de Bijbelse Feestdagen. Wij strekten Gods 
zegenende hand uit over dit deel van de aarde, waar men Gods plan niet kent en Zijn bedoeling met 
Israël is vergeten. We bidden dat het ware Licht van God door Yeshua in de geestelijke duisternis 
van dit gebied mag doorbreken en dat er meer openbaring zal komen. Wij hebben aan verschillende 
mensen een kopie van de musical de “Covenant” kunnen geven en bidden dat mede dankzij de 

Spaanse ondertiteling de boodschap van Zijn Verbond 
begrepen zal worden. Bidt dat men niet meer zal luisteren 
naar de sirene van de brandweerauto die de komst van de 
Kerstman aankondigt, maar dat men het geluid van de 
sjofar van God zal horen. Wij zullen lesmateriaal en boeken 
in het Spaans opsturen aan de leiders, en hopen dat zij een 
duidelijker profetisch geluid zullen geven.  
Immers, indien de bazuin een onduidelijk geluid geeft, wie zal zich 

gereed maken tot de strijd?                                             (1 Cor.14:8) 

 Met de veerboot langs de zuidkust…… 
Nadat we onze opdracht voltooid hadden 

zijn we met de veerboot aan de 
terugreis naar het noorden begonnen. 

Gelukkig hoefden we niet rond 
Kaap Hoorn, maar ruig was het 
wel, waar de Atlantische Oceaan 
en de daar niet Stille Zuidzee, bij 
elkaar komen.  
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Observaties op Magdalena Eiland 

Wat sprak God? 

Zelfs het geroep van de pinguïn lijkt 
wel een beetje op het blazen van de 
sjofar.  

REIZIGERS ......  PAGINA 4 

De tekst die de Heer gebruikte toen we pas in Jeruzalem 
woonden, is eigenlijk ook van toepassing op elke plaats 
waar Hij ons brengt.  
Mensenkind, zie met uw ogen en hoor met uw oren en richt uw 
opmerkzaamheid op alles wat Ik u zal laten zien; want opdat 
Ik u dit zou laten zien, zijt gij hierheen gebracht. Verkondig 
alles wat gij zien zult, aan het huis Israëls. (Ez.40:4) 
Zo werd Magdalena Eiland een plaats waar God tot 
ons sprak. De naam Magdalena komt van het 
Hebreeuwse woord “migdal”, dat toren betekent. 
Dat deed me meteen denken aan een andere tekst: 
Ik wil gaan staan op mijn wachttoren en mij stellen op de 
wal, ik wil uitzien naar wat Hij tot mij spreken zal…… 
(Hab.2:1) 

De grote pinguïn kolonie, deed ons 
denken aan de Orthodoxe gemeenschap 
in Jeruzalem. Soms vergelijken we de mannen 
met pinguïns. Hun gedrag komt inderdaad overeen met 
de pinguïns die we op Magdalena Eiland zagen. De 
manier waarop ze lopen, hoe ze in een groep (minyan) 
met elkaar overleggen, of druk met z’n tweeën staan te 
praten.  

De meeuwen zijn heel druk in de 
weer, ze vliegen af en aan, soms proberen 

  ze de pinguïns te overschreeuwen, maar die 
gaan gewoon rustig hun gangetje. Dit komt sterk overeen met 
de houding van Efraïm, die vaak weinig aandacht heeft voor 
wat Juda doet. Maar de Heer wil ons toch samen brengen op 
één plaats in Zijn plan. Nu kijken pinguïn en zeemeeuw elkaar 
nog wat afwachtend aan, maar wat menselijkerwijs niet samen 
lijkt te gaan, brengt de Heer bijeen. 

Maar het meest opvallende 
was dat de pinguïns samen met 
de zeemeeuwen op één eiland 
wonen. 

Dank voor jullie gebed en support! 
Janny & Iris 

Giften voor onze bediening:  
ING nr. 3215757 t.n.v. 
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