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                                 Lieve familie en vrienden,
     

          De meesten van jullie weten dat wij, voordat we twaalf jaar geleden naar  
     Israël werden uitgezonden, we twintig jaar in Papua gewerkt hebben. Ook  
    toen we al in Israël woonden, was de band met Papua nog heel hecht. We 
    keerden regelmatig terug om onderwijs te geven en brachten zelfs groepen   
  Papua’s naar Israël. Dat waren bijzondere tijden. 
Drie jaar geleden hebben we die periode in Papua afgesloten en ook al onze 
persoonlijke bezittingen daar weggegeven. Victor en Kezia, met wie we jaren 
lang samenwerkten en zien als onze “kinderen”, waardoor we nu ook 
“kleinkinderen” hebben, zijn sindsdien verhuisd naar een andere basis. We 
hebben hen daar nog niet bezocht en ook ons jongste “kleinkind” nog niet 
gezien.
We hebben drie jaar geleden tegen de Papua’s gezegd, dat we jarenlang op 
eigen initiatief, geleid door de Heilige Geest, bij hen hebben gewoond en 
regelmatig zijn teruggekeerd, maar dat het nu hun verantwoordelijkheid is om 
ons uit te nodigen als ze nog meer onderwijs willen. Die tijd is nu 
aangebroken. In mei werden we gevraagd of we willen spreken op een 
nationaal congres dat in oktober gehouden zal worden. 
Daarvoor zullen ook geestelijke leiders van andere 
landen in het Stille Zuidzee gebied uitgenodigd worden. 
Dit is voorbereiding voor een proclamatie die de Papua’s 
zullen doen op 5 februari, op de plaats waar de eerste 
zendelingen in Papua aankwamen, het eiland Mansinam 
bij Manokwari in de zogenaamde Vogelkop. Wij zijn 
uitgenodigd om daar bij te zijn. Dat betekent dat we 
vier maanden in Papua zullen blijven en gelegenheid 
hebben om meer onderwijs te geven. We hopen dat we 
in die tijd nog eenmaal terug kunnen keren naar de 
Bauzies. Al was het maar om een nieuwe Israël vlag 
te brengen, want de oude zal inmiddels wel vergaan 
zijn. Ook daar willen we graag onze “kinderen en 
kleinkinderen” ontmoeten. We hopen dat met jullie 
hulp dit mogelijk zal zijn.
                   Gods Zegen en Shalom, Janny & Iris.
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WOONRUIMTE IN PAPUA
Sinds we vertrokken uit Papua hebben we geen 
woonruimte meer. We zouden vier maanden in een 
hotel kunnen gaan logeren. Die kosten zijn aanzienlijk 
lager dan een hotel in Israël. Maar eigenlijk zouden we 
het liefst bij  onze “kinderen en kleinkinderen” logeren.  
Dat willen zij ook graag. In geloof zijn ze al begonnen   
om er een kamer en badkamer voor oma Janny en oma 
Iris bij te bouwen. Maar ja .... het geld is op. Helaas dat 
van ons ook, want het geld dat we apart gezet hadden, 
hebben we voor de tickets moeten gebruiken. Er is wel 
beloofd dat de organisatie in Papua, die ons uitgenodigd 
heeft, de tickets zullen betalen. Maar dat geld is nog 
steeds niet binnen. Met jullie hulp zouden we kunnen 
investeren in het huis van Victor en Kezia, in plaats dat 
het geld naar een hotel gaat. Als wij weggaan hebben ze 
een mooie kamer en badkamer er bij  en hopelijk ook 
een geweldige herinnering aan de tijd die we met elkaar 
mochten doorbrengen. Naast de bouwkosten, zal er ook 
een airconditioner aangeschaft moeten worden, omdat 
wij toch niet meer zo goed tegen de warmte kunnen. 
Maar ook dat is een goede investering voor de basis in 
de stad. We herinneren nog hoe gul jullie indertijd 
gegeven hebben voor Victors hersenoperatie. Het is een 
wonder dat we hem nu weer in levende lijve zullen 
mogen ontmoeten.

BEZOEK AAN DE BAUZIES 
In het binnenland zal het veel primitiever zijn, toch 
zouden we graag Paulus en zijn gezin en al die andere 
jonge Bauzies, die nu leiding geven aan de gemeente en 
het dorpje Fona, willen ontmoeten. Om dat mogelijk te 
maken, zullen we een vliegtuigje moeten charteren en 
natuurlijk willen we ook graag wat voorzieningen voor 
hen meenemen, zoals muskietennetten, kleding, zeep en 
andere huishoudelijke voorwerpen. Er komt niet zo vaak 
een vliegtuig naar Fona.

ONZE ROEP VANUIT DE WOESTIJN
Hoewel deze oproep aan jullie om ons hierbij te helpen 
uit de woestijn komt, is jullie hulp deze keer nodig in 
Papua. Het evangelie is van Jeruzalem uitgegaan naar 
Irian Jaya, zoals de titel van een bekend boek over 
zending aangeeft. Het is een voorecht om, menselijk 
gesproken, nog eenmaal dat uiteinde der aarde te 
bezoeken en de Papua’s er aan te mogen herinneren, dat 
we ons nu opnieuw moeten richten op Jeruzalem. Ook 
voor hen geldt de boodschap:
“Maak  u  gereed  om  uw  God  te  ontmoeten,  Israël!”

(Amos  4:12)

Victor, Elyakim, Kezia, Yesyurun en Samuela

Dit moet onze kamer en badkamer worden en 
klaar zijn voor half  oktober .....
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Hier zullen we 
logeren bij de 
Bauzies.


